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Het is misschien ambitieus, maar ik wil voor mezelf ‘dramatur-
gen’ binnen mijn emoties en lichaam. Ik wil voelen binnen een 
context waar we constant geconfronteerd worden met cijfers 
van mensen die sterven. Ik wil jouw voorstelling emotioneel 
laten binnenkomen.

“(...) failure can be understood not simply as the evaluative 
judgement of an outcome – its “disappointment”— but rather 
as a constituent feature of the existential condition that makes 
expression possible even as it forecloses it.”7

De laatste tijd is het me meer duidelijk wat een gezonde geest in een 
gezond lichaam betekent en wat het belang ervan is. De samenhang 
tussen deze twee is veel merkbaarder de laatste tijd en iets waar ik 
bewuster mee bezig ben. Door de lockdown staat het leven on hold 
en zit ik niet meer in die “rush rush rush” waar ik anders wel in zit 
en daardoor neem ik vaker een stap terug om stil te staan bij mijn 
gezondheid en in samenhang daarmee mijn lichaam op alle vlakken. 
Het effect dat de twee hebben is veel helderder nu en daardoor ben 
ik vooral mijn lichaam meer gaan waarderen.

Ik ervaar nu meer en intensere emoties door het opgesloten zitten. 
Die komen voort uit liefde en uit frustraties, onzekerheid en stress.

Volgens Giorgio Agamben is de de dramaturg de vriend van een 
probleem. Hij ziet vriendschap als een concept gebruikt voor 
individuen die niet geklasseerd kunnen worden.8 Ik denk dat dit 
wel opgaat voor deze situatie. Ben ik een criticus of slechts een 
onwetend toeschouwer die gestuurd wordt door jouw woor-
den? 

Ik voel me verplicht op de achtergrond te blijven, te zwijgen.

“We may choose silence, because we do not know the answer, 
or we realize that we might be wrong. We may choose silence, 
because at a certain moment we realize that someone else can 
do what needs to be done much better than us.”9

De emoties lopen vaak ook hoog op tussen familieleden. Dit voel ik 
enorm aan mijn lichaam dat nu veel meer gespannen is. Iets doen 
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